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Groene Kringreis naar Canada

Een mix van 
bedrijfsbezoeken 
en avontuur

Begin juni gingen 38 Groene Kringers op Groene 
Kringreis naar Canada. Met een goed gevuld, 
maar zeer gevarieerd programma gingen ze op pad 
in de provincie Ontario. Ze bezochten allerlei land- 
bouwbedrijven en maakten de nodige tijd vrij om 
de échte toerist uit te hangen. Geniet nog even 
mee van deze prachtige reis!

FOCUS

Dinsdag 6 juni

Eindelijk, koeien!
Onder muzikale begeleiding van Spring en Xink 
rijden we met de bus langs enkele ambassades, de 
woning van de eerste minister en het parlements-
gebouw, richting The Foster Family (North Gower). 
Het hele gezin runt de North Gower Grains en 
een vleesveebedrijf met maar liefst 4000 koeien! 
Deze familie bezit de grootste droger van Canada, 
waarmee ze 200 ton per uur kunnen drogen. Daar-
naast hebben ze 2400 ha in eigendom en bewerken 
ze ook nog eens 500 ha in loonwerk. Nadat alle 
vragen beantwoord zijn, gaan we naar Wheelers 
Maple Products (McDonalds Corners). Hier genie-
ten we van typisch Amerikaanse pannenkoeken 
met maple syrup (esdoornsiroop) en worstjes. Na 
een vakkundige uitleg over hoe esdoornsiroop en 
haar bijproducten gemaakt worden, mogen we het 
domein verkennen. De dag sluiten we af in een 
plaatselijk sportcafé in Belleville. 

Maandag 5 juni

Als een vis in het water
Na een ontbijtje op de rooftopbar van 
het hotel stappen we op de bus richting 
Pisciculture Kenauk (Montebello), de 
eerste Canadese staatskwekerij voor 
forellen. Het is een interessant bezoek 
met leuke weetjes. Wist jij dat het wel 
3 jaar duurt voordat een forel 2 kilogram 
weegt? 20% van de gekweekte forellen 
zijn hier voor de restaurants, de overige 
80% verdwijnt in visvijvers. In de namid-
dag gaan we raften! In vijf bootjes en 
onder deskundige begeleiding varen we 
de Rivière-Rouge af. Bijna iedereen kan 
de verschillende hindernissen onderweg 
doorstaan, al zijn er ook enkele Groene 
Kringers die liever uit de boot vallen. 
Gelukkig raakt iedereen weer veilig aan 
wal en kunnen we nog genieten van 
een warme hottub en heerlijke barbecue. 
’s Avonds gaan enkelen ook nog de 
lokale karaokebar onveilig maken.

Zondag 4 juni

We zijn vertrokken 
richting Canada 
Na een reisje van Brussel naar Amster-
dam, stappen we op het vliegtuig naar 
Montreal. Na 7,5 uur vliegen en 6 uur 
terug in de tijd komen we met z’n allen 
veilig aan in Canada. Buschauffeur 
Richard staat ons al op te wachten met 
zijn bus en brengt ons naar een hostel 
in Montreal. Nadat iedereen een bed 
gekozen heeft, zakken we af naar de 
bar in de kelder. We starten niet met 
een pintje, maar met een shotje whisky. 
Nadien genieten we van de comedy-
show, heerlijke pizza’s en – dan toch – 
een frisse pint! 

Met bier en pizza in de 
hand, voelt Groene Kring 
zich thuis in elk land.

	✒ JUSTINE ARKENS
CONSULENT GROENE KRING

Raften op de Rivière-Rouge.

Smullen van lekkere 
‘American pancakes’ met 

esdoornsiroop.

Forellen 
spotten.

Home 
sweet home 
tussen de 
koeien. 
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Zaterdag 10 juni

Op pad met de jonge boeren 
van de provincie Ontario
Karen Debruyn van Junior Farmers Association 
Ontario verwelkomt ons in Tavistock. Samen met 
haar vader en broer geeft ze een rondleiding op hun 
varkensbedrijf. Haar vader John geeft vervolgens 
nog een presentatie over de varkenssector in 
Ontario. Nadien neemt Karen ons mee naar een 
geitenbedrijf waar 1000 geiten gemolken worden 
en 40 ha grond bewerkt wordt voor de geiten. 
Om de dag af te sluiten, gaan we naar Danensview 
Farms (Tavistock). Na een boeiende rondleiding 
worden we verwend met verse hamburgers en 
kunnen we onze ervaringen uitwisselen met de 
lokale jonge boeren. 

Vrijdag 9 juni

Van melk naar kaas 
naar aardappelen 
We starten de dag met een bezoek aan Mistyglen 
Holsteins (Belmont), een bedrijf met 55 holstein-
koeien en een creamery waar ze cheeskurst – ook 
wel wrongel genoemd – maken. In de creamery 
kan je allerlei lokale producten, verse melk in diverse 
smaken en leuke souvenirs van lokale handelaars 
kopen. We krijgen ook een woordje uitleg van een 
vertegenwoordiger van Delaval over hun melkrobots. 
In de namiddag gaan we op bezoek bij aardappel-
teler Anselm (Aylmer). Hier bekijken we het volledige 
proces van de aardappel: van planten tot opslag 
en sortering. Anselm bewerkt 600 ha grond, waar-
van 200 ha aardappelen voor chips en 400 ha 
voor maïs en soja.

Woensdag 7 juni

Op en top toerist 
In de voormiddag bezoeken we Marshland Gardens Asso-
ciation (Bradford). Hier worden uien, wortelen en selderij 
geteeld. Wist je dat ze hier voorjaarsgerst planten zodat de 
wortelen niet kunnen wegwaaien? Nadien wordt de gerst 
doodgespoten en kan men de wortelen oogsten. We bekij-
ken alle machines van top tot teen en zoeken uit hoe ze 
precies werken. In de namiddag zakken we af naar de grote 
stad Toronto voor een bezoek aan de CN Tower. We stappen 
in een lift die ons met een snelheid van 43 km/u naar een 
hoogte van 553 meter brengt. Wat een uitzicht! We ontdek-
ken ook dat het lokale honkbalteam, de Toronto Blue Jays, 
deze avond een wedstrijd spelen. We kopen nog snel tickets 
en gaan de sfeer in het stadion opsnuiven.

Donderdag 8 juni

Kippen en koeien 
à volonté
In Arthur gaan we op bezoek bij Mario 
en José Vriens, twee Nederlanders die 
27 jaar geleden naar Canada zijn ver-
huisd. Zij vertellen ons over hun bedrijf, 
maar ook over de verschillen tussen 
Nederland en Canada en hoe zij het 
emigreren hebben ervaren. De Groene 
Kringers mogen al hun vragen stellen. 
Daarna gaan we naar het kippenbedrijf 
van de familie Donckers in Guelph. Zij 
hebben maar liefst 1,2 miljoen kuikens, 
verdeeld over 26 stallen, en 2400 ha 
grond. Op een andere locatie, niet zo 
ver van hun bedrijf, hebben ze ook nog 
een eigen feedmill waar ze zelf voeder 
maken. Nadien is het tijd voor een lekkere 
maaltijd in het hotel. Wat blijkt? Er is 
niet genoeg vlees aanwezig voor 
Groene Kring. Aiaiai … 

Uitwisselen gaat net iets 
vlotter met een pintje en een hamburger.

Bij Anselm bekijken we het volledige 
proces van de aardappel.

Flying high!

John legt uit hoe de varkenssector 
in Ontario in elkaar zit. 

We starten 
de dag bij 
Mistyglen 
Holsteins.Tijd voor een 

groepsfoto.

Op bezoek bij Mario en José 
Vriens, twee Nederlanders die naar 
Canada zijn verhuisd.

Vurig sup-
porteren voor 
de Toronto 
Blue Jays.
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Maandag 12 juni

Een laatste keer Montreal 
Na een lange busrit komen we weer aan in 
Montreal. Iedereen kan op eigen tempo de 
stad verkennen en iets lekkers eten. Vlak 
voor we naar de luchthaven gaan, stoppen 
we nog even in een parkje. We signeren 
met z’n allen de Groene Kringvlag en maken 
een laatste groepsfoto. Het betekent het 
einde van een mooie reis, want ’s avonds 
laten we het mooie Canada achter ons en 
de ochtend nadien worden we weer wakker 
in Europa. Na een treinrit van Parijs naar 
Brussel, is iedereen weer veilig op Belgische 
bodem. Moe, maar zeker en vast voldaan! 

Zondag 11 juni

Van top tot teen doorweekt
Tijd voor een actieve dag! Degenen die nog 
niet goed wakker zijn, worden wel gewekt 
door het koude water van de Niagararivier 
in hun gezicht. We stappen in een jetboat 
en komen er niet veel later weer doorweekt 
uit. Buschauffeur Richard neemt ons ver-
volgens mee naar een Chinees ‘all you can 
eat’-restaurant. Na al die hamburgers en 
frietjes van de afgelopen dagen kan dat wel 
smaken! Met een gevulde buik gaan we 
verder op pad naar de Niagara Watervallen. 
Daar hebben we even de tijd om van het 
uitzicht en de buurt te genieten. Na een 
lange busrit komen we aan bij het hotel en 
praten we nog wat na rond een gezellig 
kampvuur. 

Krijg jij ook zin om met Groene Kring op reis te gaan? 
Dan hebben we goed nieuws, want volgend jaar trekken we er 
opnieuw op uit. Houd dus zeker onze website en sociale media in 
de gaten, stem op jouw favoriete bestemming en schrijf je in 
zodra je kan. De plaatsen zijn namelijk beperkt. 

Een traditie om in ere 
te houden: het signeren van de vlag.

Even dit 
mooie 
uitzicht 
vast
leggen.

Goed ingepakt en 
klaar om al het water 
op te vangen.


